
De 10 geboden van de jacht

1. Onze jachtheer, een toffe vent, wordt steeds aangesproken met “President”

2. Gaat de jacht ‘à la botte’ ordelijk vooruit, ga de tracklijn niet uit

3. Indien er op klopjacht wordt gegaan, blijf dan op uw post staan

4. In open veld of in de bossen, zult ge op manhoogte geen schoten lossen

5. Bent u niet zeker van wat u ziet, schiet dan vooral niet

6. Vliegt de vogel laag boven het gewas, als hij stijgt, schiet dan pas

7. Alle geschoten wild, weinig of veel, wordt steeds eerst gezocht en verzameld, zo houden we de telling actueel

8. Vergeet niet uw wapen te breken, om te springen over draden of beken

9. Jaag weidelijk en sportief, dan heeft de jachtwachter u lief

10. Kon u het niet laten iets buiten de afspraken neer te halen, dan zal u zonder morren een boete betalen

Hunting! ! ! ! ! ! !


